
Weelweb Roos-ABC 
 

Alles eindigt, zelfs het alfabet – Roos van Bommel (Omnia finietur , etiam 

alphabetum) 

Haha, ik doe even wijs, maar nu echt: 

Allerbeste (stijlfiguur: overdrijving, haha, neehoor) MW, 

Ik presenteer u met gepaste trots het Alphabetum Rosae. Ook wel bekend als: Het 

Roosalfabet. U denkt nu:‘wat is dit nu allemaal weer?!’, maar dat ga ik nu even 

voor u uitleggen: dit wordt een 26-delig bericht(gepland dan, ik weet niet hoeveel 

het wordt) En ja, u moet het echt allemaal lezen, ook al wordt het in een zeer 

korte tijd gepost, dat is tenminste de bedoeling. Natuurlijk zit dit mega bericht 

vol Rooskenmerken, lijstjes, beoordelingen, opmerkingen etc. En eigenlijk zou dit A 

worden, maar dan moet ik nu wel beginnen, anders dan heb ik te weinig ruimte: 

 

A 

De A wordt in het woordenboek omschreven als.. haha, nee, dit ga ik niet doen, ik 

ga het wel serieus over dingetjes houden die mij bezig houden, en in de rest van 

dit berichtje zal dat over dingen met een ‘A’ gaan. Als eerste op het lijstje 

(ja, ik heb hier een lijstje  voor gemaakt!) Grrr, ik schiet niet op, nu echt: 

 

A 

De A is zo’n begin letter, alles begint ermee: het 

alfabet (zelfs het woord zelf), je zwemdiploma’s en 

ook onze klassenindelingen. Ik heb zelf tot nu toe op 

de middelbare alleen maar in A-klassen gezeten. (1a, 

2a, 2a, enz.) Ik hoop trouwens wel dat u heeft 

opgemerkt dat zelfs dit bericht met een A is begonnen, 

want dat was best wel expres gedaan. Maar nu weer 

terug naar de lijst; als een van mijn A-puntjes staat 

mijn agenda. Ik weet niet of u het ooit heeft 

opgemerkt, of dat ik ooit mijn agenda weer eens onder 

uw neus heb geduwd omdat ik u er weer eens van moest 

overtuigen dat we het écht te druk hadden om nog een 

PW Latijn erbij te krijgen. Maar goed, mijn agenda is 

altijd volgeplakt met stickers (die ik zelf maak), lijstjes, frutseltjes, er zit 

zelfs nog een bewijs van in dat ik u ooit heb verslagen met Boter Kaas en Eieren. 

(Haha, ik hoor u nu al in de ontkenningsfase van dit feit schieten) Er zit dus echt 

van alles in. Meestal druk ik in de zomervakantie zoveel mogelijk stickers af, om 

die vervolgens uit te knippen en allemaal maar ergens op te plakken. Het is meestal 

wel heel veel gepriegel maar het lukt wel vaak. Dit jaar is er alleen jammer genoeg 

een peer in mijn tas geëxplodeerd en is de achterkant van dit jaar serieus dood. Ik 

moet alweer ophouden met mijn A-betoog. Het volgende stukje (B) zal langer zijn, 

daar hoeft geen hele introductie aan vooraf. Korte samenvatting: veel dingen 

beginnen met een A en peren zijn geen agendavrienden.  

 

 

 



 

 

B 

De letter B is heel belangrijk in het Roosalfabet (roos van Bommel..). Daarnaast is 

het de eerste letter van onze omakoningin; Beatrix. Ik vond haar echt wel een leuke 

koningin, ze leek gewoon op een grote opperoma die voor iedereen in Nederland 

zorgt, die desnoods een kopje chocolademelk voor je maakt als je niet kan slapen. 

Haha, dat is wel een lollig idee; Beatrix die opeens midden in de nacht naast je 

bed staat met een kopje chocolademelk omdat jij niet kan slapen. Doet me wel een 

beetje denken aan de leraren examenstunt bij 6V, maar dan dat je slaap gewoon 

bevorderd wordt in plaats van dat je vanaf 4 uur wakker bent. Maar goed, andere 

dingen met een B.. *lijstje pakkend*  Boeken. In principe hou ik echt wel van 

lezen, als het maar een beetje een spannend boek is en er fantasie in zit. Of juist 

van die hele simpele verhaaltjes, een beetje Annie M. G. Schmidt verhaaltjes, waar 

je totaal niet bij hoeft na te denken om te snappen waarover het gaat. Maarja, voor 

literatuur mogen we geen kinderverhaaltjes lezen *sniksnik*. Dat vind ik best wel 

stom; ik snap dat we een beetje kennis moeten hebben over grote werken, maar kom 

op.. Een lijst met schrijvers waaruit we mogen kiezen vind ik wel een beetje 

bekrompen. Dan krijgt iedereen toch dezelfde smaak?! Ja, of juist niet, want je kan 

ook gewoon elk boek mogelijk stom vinden, maar dan zit je al die jaren alleen maar 

stomme dingen te lezen..  

B is van Bier. Dat lust ik niet 

B is van.. uhmm.. bliksem, wat ik echt verschrikkelijk vond als kind, vooral als 

het nacht was of ik zat alleen thuis. Dat kwam ook doordat wij vroeger op een 

camping in Frankrijk zaten, dichtbij de Alpen enzo. En als het dat ging onweren, 

bleef het altijd hangen door de bergen en dan duurde het een hele dag. En het sloeg 

ook wel eens in tenten, dus dat was extra leuk.  

B is van bellen, dat mag ik niet meer naar Tunesië 

B is van blijheid, dat is dan wel weer leuk 

B is van boos, dat is wat minder 

B is van bende, aka mijn kamer na een drukke schoolweek 

B is van beeldscherm, een van de meest bekeken dingen ter wereld 

B is van bomen, die nu weer groen zijn, jeej! 

(oh god, ik lijk nu een beetje op het Koningslied: de W van stamppot eten xd) 

 

 

 

C 

De C is echt een snoepletter; chocola, chips, cola, en chinees. Dat vind ik echt 

lekker, als het om loempia’s, bami en gewoon die standaard Hollands-Chinees, niet 

dat er opeens een soort van hond op je bord ligt. Chocola is gewoon echt lekker, 

klaar. (dit geldt ook voor chips en cola) maar wel paprika en normale chips, de 

rest vind ik niet zo.  

Computer: die mooie uitvinding waaraan ik nu zit te typen, jeeej 

De C is best wel irri voor de rest, er is vrij weinig leuks te bedenken aan de C... 

Probeert u het maar.. Haha, wat ik nu wel bedenk is dat het best wel irri voor u 

gaat moeten zijn om dit alles te moeten lezen. 

Concentratie, dat wordt een mooie; dat kan ik soms wel wat meer gebruiken. Nu 

bijvoorbeeld, want ik moet eigenlijk al aan mijn hw zitten, maar daar heb ik dus 



totaaaaaaaal geen zin in! Vooral als het voor LBS is, dat vindt ik echt irri.. 

Eigenlijk is al het Hw waar je aan moet beginnen tijdens vakantie heel irri. 

Tijdens vakantie val ik gewoon weer heerlijk terug in mijn ‘who cares about 

school?!’- modus, waar heel moeilijk uit valt te komen. Nu moet ik bijvoorbeeld 

ook eigenlijk aan mijn huiswerk, maar dat is zo verschrikkelijk om na zo’n 

heerlijke tijd waarin niemand en niks zegt wat je moet doen opeens weer moet gaan 

werken. En dan ook nog aan zoiets als een LBS praktische opdracht.. Waarmee je 

samen moet werken met mensjes dat je denkt ‘hmm..’. Daarnaast ook zo’n 6 pw’s 

waarvan TWPD 440, aaargh. Doodheid.  

C is ook van Cammen, iets wat ik zovaak mogelijk probeer te doen met Moez, maar dat 

lukt jammergenoeg niet altijd doordat het nogal ver is en Tunesië nou niet het 

beste bereik van de wereld heeft (jammergenoeg). Als ik goed was geweest in 

natuurkunde / wiskunde / O&O had gedaan, dan had ik een superverbinding bedacht. Zo 

eentje dat het nooit onmogelijk is om een goede verbinding te hebben, of het nou 

onweert, regent, een vulkaan uitbarst, een aardbeving, tsunami, orkaan, 

modderstroom, sneeuwstorm, aanval van de kamelen (grapje) maar wat dan ook: die 

verbinding blijft stand houden! 

Het laatste met een C (de Cis echt een verschrikking als je iets moet bedenken!) is 

een camping. Wij hebben zo’n  10 jaar gekampeerd op 1 camping in Frankrijk, dat 

was echt heel gezellig altijd. Het was onder Lyon in de buurt van Valence. De 

camping was vernoemd naar een van de rivieren in de buurt daar, de Gervanne. Het 

was daar echt gezellig omdat meestal meer dan de helft Nederlands was, of Vlaams. 

Er was een zwembad, een pizzeria, zo’n klein campingwinkeltje, 2 riviertjes, en 

nog echt veel meer. Vaak kwamen ook dezelfde mensen naar die camping terug, dan was 

het altijd een soort reünie. Echt de leukste camping ooit! 

 

D 

De Dat Dit Deze Die Dieren Document Denderend Donder Draven Drinken Dozen Dik Drie 

Duizend Dingen Dag Dop Dief Daarentegen Dadels Dromen Dromedaris Denken Doosjes 

Dichten Discussie Dichtbij Doen Duiken Diep Diva Dakota Deppen Dun December Dochter 

Diadeem Duitsland Deventer Deeg Dolfijn Dame Draaien Doolhof Drama Dus Daar Donker 

Dobbelsteen Dienst Draaideur Doorhalen Drijven Drummen Dwerg Dennenappel Druifje 

Dansen Darten Doel Drempel Droevig Duizelig Darmen Dump Deelnemen Diner Douche 

Dynamiek Dorp Deelvragen Dinsdag Drop Dezelfde Degene Dakgoot Dons Duinen Duim 

Dekbed Drieling Dagobert Duck Donald Derhalve Desalniettemin Durven Donut Discreet 

Dijken Dagboek Daling Dam Dorst Druk Duimen Dweilen Duizelen Duikboot Druppelen 

Draakje Donor Dopen Dicteren Dagdromen Decor Deeltje Deltawerken Dienstensector 

Diploma Dipsaus Disco Doekje Deken Doorgronden Directeur Draaikolk Drastisch 

Drogist Draperen Duelleren Das Deken Donderdag Denken Dollen Dutten Diameter Darten 

Deurdranger Dissen Doetje Durfal Dwaas Dachau Dreinen Dagelijks Dubbeltje Driehuis 

Decibel Dalurenkaartje Drenthe Differentiatie Dagvaarding Dekamarkt Doperwtje 

Drieling Dokter Dek Delft Del Dal Dolen Discussiëren Dovenetel Duiven Dichtbundel 

Dopheide Dij Dijenkletser Domtoren Dokkum Drievliet Deurtje Dyslexie Dyscalculie 

Domoor Dombo Dropveter Doekje Dynamiet Doorgaan Duiventil Dynamo Drang Dank 

Draaidop Dopsleutel Draaibank Dertig Dekbed Dekbedovertrek Dakpan Deuvel Duvel 

Dilemma Duizendpoot Duivelstrik Doortastend Digimon Dommel Dialect Dongen Dongel 

Draaiboek Drankspelletje Dobber Dubben Doemdenken Deukje Dankjewel Drogist Droger 

Dierenarts Dierenasiel Dierenvoer Didi Dito Dido Dodo Digitaal Donker Dapper DS 

Dakgoot Deurbel Doucheputje Douchegel Douchekop Douchegordijn Dragelijk Drietand 



Dextro Dementie Dicht Drempel Dranghek Damschreeuwer Damsteen Dambord Darmen Darwin 

Dolce&Gabbana Denemarken Dozijn Dakterras Drukkertje DJ Drukpers Daarlangs Domein 

Draagvlak Dimmen Dalmatiër Doventolk DVD Daarginder Dageraad Dakar Dennenboom 

Donkerblauw Donkergroen Donkerroze Donkeroranje Donkergeel Donkerwit Donkerzwart 

Donkergrijs Donkerturkoois Donkerrood Donkerlila Donkerpaars Donkerviolet Diagonaal 

Damhert Damrak Debiel Doelloos Driehoekje Duizendschoon Dotterbloem Daihatsu Dove 

DAF Doornen Duindoornstruweel Drenkeling Dragonite Deodorant Doorsnee Deurklink 

Driedimensionaal Dagverblijf Dagbesteding Diesel Duimenoorlog Dirigent Dompteur 

Drumband Docent Teveel woordjes met een D!  

 

E 

De E is toch wel een zeer belangrijke letter in het Alphabetum Rosae. Alle Latijn 

wijsheden die ik van u heb geleerd, zijn (bijna) allemaal in E-lokalen geleerd. 4 

jaartjes (jaa, echt zo lang al!) in E14 (nee, het wordt echt niet E21!) en in E19 

voor 1 jaartje. Dat was echt apart, nu zeker, om te bedenken dat we ooit met 13 les 

hadden in dat kamertje waar meneer Steentjes en meneer Odijk nu in zitten. Ook 

proeflesje daar gehad, toen vond ik het nog echt moeilijk.. Iupiter deus est.. en u 

helemaal aan ons uitleggen waarom het met een I was en geen J. Het eerste PW Latijn 

was echter in het lokaal daartegenover, dat Duits lokaal. Toen had ik een 4, haha! 

Ik had echt geen idee wat ik moest leren, eigenlijk niemand echt. Dus iedereen had 

het helemaal verpest. Toen mochten we, heel aardig van u, het allemaal overdoen. En 

raad eens wie er toen ziek was.. Tja.. Toen mondeling PW in E19. U zat daar echt: 

uhm, okee.. welke taal spraken ze in Rome rond 100 v. Chr.? En allemaal van dat 

soort vragen. En op een gegeven moment; ja, goed, je hebt een 10. Ik: *dafuq* echt? 

U: ja, je hebt toch niks fout beantwoord? En zo begon het MW-RvB tijdperk. 

Nu even iets hatelijks met een E: het eerste uur. Sommige mensjes hebben liever van 

1 tot 7 (in uren dan), Ik heb veel liever van 2 tot 8. Je zit toch al laat en voor 

mij is het verschil tussen 7 uur en 7:30 opstaan heeeeel groot! Als je het eerste 

uur vrij bent, heb je nog een beetje extra tijd om bijvoorbeeld je pw te leren of 

om even je hw af te maken. Ik heb daar ’s ochtends veel meer energie voor dan na 

een schooldag.Het eerste uur is toch al een verschrikking, meer dan het 8e. Het 1e 

uur moet je namelijk echt alles nog van een leraar, omdat je net ‘fris en 

fruitig’uit je bed komt. (Nou mooi niet dus!)Tijdens het 8e echter vinden de meeste 

leraren het zielig om hun leerlingetjes nog helemaal af te matten met werk. Je mag 

dan sneller muziek aan of even wat eten en kletsen wordt je ook sneller 

vergeven.Kortom: beter 1e niet en het 8e wel! 

Als kind begon mijn favoriete pretpark / speelplek met een E: de Efteling! Alleen 

dacht ik toen dat de Efteling alleen maar om sprookjes draaide en niet op de Python 

en de Vogelrock. Ik vond het sprookjesbos al eng, vooral als er opeens een heks uit 

zo’n raampje kwam gesprongen. Ik droomde ook soms dat ik daar dan alleen liep en 

dat die heks dan uit het raampje kwam geklommen en me achtervolgde door het bos. Ik 

rende dan altijd naar een groot gouden hek, dat dan altijd op slot zat. Haha, maar 

verder was het wel leuk daar. Ik vond de sprookjes zo mooi. 

 

 

  



F 

FelisenumFreekhalFacht; allemaal stomme woorden met een F! Gelukkig heeft de F ook 

nog leuke woorden; fantasie, Frankrijk, Fietsen (als het zonnig is en je lekker 

bruin kan worden en niet door de kou naar school moet en je bent al te laat en je 

moet naar de T en ook nog langs je kluisje wat je allemaal niet gaat redden 

waardoor je gaat stressen waardoor je gestrest raakt waardoor je niet goed kan 

leren waardoor je lage cijfers haalt waardoor je niet slaagt waardoor je niet kan 

studeren waardoor je geen baan krijgt waardoor je nergens kan wonen waardoor je een 

zwerver wordt waardoor je vies wordt waardoor je ziektes krijgt waardoor je 

doodgaat). Conclusie; gestrest fietsen is dodelijk, dus fietsen is alleen positief 

als je niet hoeft te stressen en gewoon lekker kan genieten ervan! Zo, dit was even 

mijn dramaverhaaltje! De F is wel van Frankrijk ook, zoals hierboven al vermeld, 

een van de heerlijkste landen ter wereld, met onder andere natuurlijk een van de 

leukste pretparken ever; Disney! Daar 

ben ik nu 2 keer geweest, en 2 keer 

gratis, haha! De eerste keer van een 

stichting voor weet ik veel wat, toen 

was ik nog 6 of 7 ofzo en alles was 

geweldig.Van dat roze gigapaleis in het 

begin tot aan die (eigenlijk best wel 

enge) mensen in pakken aan toe. De 

tweede keer Disney was toen ik nog met 

Freek was (Haha, daar is die F weer). 

Toen mochten we daarheen voor stichting 

doe eens wens, voor mijn broer. 

Eigenlijk mochten we ook gewoon midden 

in een schoolweek, dan had ik wel vrij gekregen, maar nee, het moest weer in mijn 

heilige weekje herfstvakantie. Het had echt niet geboeid als ik toen wat gemist 

had, ik deed toch alles voor de 2
e
 keer. Nja, in ieder geval, wij dus daarheen en 

eigenlijk kon mijn broer nergens in, hij deed het voornamelijk omdat we dan gewoon 

weer eens gezellig met z’n allen iets konden doen. Wij hadden dus een pasje mee 

waarop stond dat, omdat wij een gehandicapte meehadden, wij overal mochten 

voordringen. Muahaha. Normaal kan je in 3 of 4 dingen omdat alles zo giga druk is. 

Met zo’n pasje mag je door de uitgang voor iedereen langs en dan kan je wel 3x 

zoveel doen! (Alleen vonden de andere mensjes daar dat niet zo leuk als wij..) 

Verder hebben we alle Disneyfiguren ongeveer belachelijk gemaakt omdat die dan zo 

om je heen gaan hangen, alleen maar omdat je met een jongen in een rolstoel 

meeloopt. (Stitch hebben we op het laatst moeten wegsturen, hij staat wel 4 keer op 

de foto).  

 

G 

GDGGDGGDGGDGGDG <3 Mijn nieuwe thuisbasis op WW! Die verdient natuuuurlijk een 

plekje hier. Naast de GDG zijn er natuurlijk ook andere mooie woorden met een G die 

niet mogen worden vergeten; Gymnasium is daar een van. Zonder dat zou ik niet nu al 

5 jaartjes les van u hebben, zou ik nooit op het Felisenum (en misschien niet eens 

op het Ichthus) hebben gezeten. En dan zou ik ook niet om half 4 op te hoeven 

staan, bedenk ik nu.. Hmm.. Haha, neehoor. Gymnasium is wel steeds zwaarder aan het 

worden en elk jaar denk ik: nja, het volgende jaar zal wel meevallen want.. zo was 

de smoes voor dit jaar dat ik natuurkunde enzo had laten vallen, maarja.. toen 



hadden we alsnog ANW en wiskunde dusja.. Maar volgend jaar gaat echt beter worden: 

geen ANW meer maar ook geen maatschappijleer meer.. sniksnik. Ik vind 

maatschappijleer echt wel leuk, maar Anel geeft ook echt leuk les, dus dat helpt 

wel! 

De G is natuurlijk ook van Gastenboek, de publicatie plek (alliteratie!) van mijn 

alfabetje. Ik terroriseer hier de boel al best wel lang..  

Nu iets anders met een G, namelijk Games. Ik ben in 10 jaar omgetoverd tot een 

gamefanaat. Niet echt met Skyrim, Diablo III en WoW en dat soort dingen. Meer juist 

de schattige games: Mario was altijd een van mijn favorieten, al valt het mij de 

laatste jaren wel erg op dat er weinig emancipatie in zit. Peach (en soms Daisy) 

wordt aaaaltijd gekidnapt en Mario (en soms Luigi) moet haar altijd redden. Nooit 

een keertje andersom. Wat ik wel koel vind is dat Mario echt het multi-

cultuureelste gamepersonage ooit is: Hij is een Italiaans uitziende loodgieter die 

pizza’s bezorgt in Mexico, gemaakt in Japan, die Engels spreekt! Hoe stoer is 

dat?! Naast Mario speel ik soms Zelda, wat ik ook een vrij onlogische naam vind 

omdat zowat het hele spel om Link draait, maar goed. En dan natuurlijk al die 

onschuldige spelletjes op de computer: Rollercoaster/Zoo Tycoon en natuurlijk Sims. 

Ik ben echt verslaafd (geweest) aan Sims. Van de 2
e
 heb ik alle uitbreidingen en van 

3 de helft. Verder heb ik zowat alle mogelijke monsters met elkaar gecombineerd en 

ken ik het halve cheatbook uit mijn hoofd. Naast de gewone sims heb je natuurlijk 

ook levensverhalen, dierenverhalen en Middeleeuwen. En Middeleeuwen is gewoon zo 

vet, je kan mensjes vermoorden, met elkaar vechten, dronken worden, koning zijn, 

heks zijn, er zit een monster in dat je kan opvreten. Het is echt zo vet! Alleen 

kan je niet zelf het gebouw maken, en dat is een beetje minder, maar voor de rest 

is het echt een leuk spel. 

 

H 

Haaaaaarlem <3 Het mooiste stadje wat er op aarde bestaat! Niet te groot, niet te 

klein, mooi groen maar ook genoeg winkels! 

Ik heb altijd eigenlijk al bedacht dat ik 

later, als ik groot ben (haha, dat klinkt zo 

kinderachtig nu soms, maar ik ben nog maar 

16, dus dat duurt nog wel even.) in Haarlem 

wil wonen. De plek verandert alleen steeds. 

Eerst wilde ik gewoon in de Leidse buurtje 

wonen, bij de kleine Bavo en tegenover de 

schouwburg. Daarna werd het tegenover het 

park, met die mooie hoge huizen en nu weer 

het liefst in het centrum in zo’n mini 

straatje met allemaal plantjes in potten en 

zo’n 5 minuten moet lopen om bij je auto te komen. Eigenlijk zou ik bijna overal 

in Haarlem wel willen wonen. Ook al haaaaat ik muggen, ik ben er zelf toch ook echt 

eentje. Is dit nu een vorm van zelfhaat? Haha, als het zo is, haat en liefde liggen 

toch dicht bij elkaar!  

H is ook van Hannibal, onze logeerkoe! Weet u, eigenlijk is Hannibal een meisje, 

want koeien zijn alleen maar meisjes! Dus u moet eigenlijk er Hannibalientje van 

maken, want een meisje dat Hannibal heet grenst toch echt aan dierenmishandeling. 

Grapje. Ik heb ‘m geloof ik twee keer gehad: in de eerste en in de tweede, maar 

die van de tweede heeft u nooit gehad. Toen was ik met Kayleigh in de 



voorjaarsvakantie gaan trainen met Hannibal erbij, voor de piepjestest. We waren 

ook nog naar een dierentuin geweest, waar er allemaal dino’s stonden (van plastic 

en kunststof natuurlijk). Dit weet ik nog allemaal omdat ik er foto’s van heb dat 

Hannibal wordt opgegeten door een dino. En dat is geen dierenmishandeling? Nee, 

want hij/zij sprong er zelf in, echt waar. Verder had ik toen een heel mooi bedje 

voor hem/haar gemaakt en zelfs een make-over gemaakt.. Jaja, het zou een leuk 

verslag worden.. Maar toen had ik allemaal andere dingen en is het verslag nooit 

afgekomen. Misschien in de toekomst. Haha, over 30 jaar krijgt u opeens een 

mailtje, als we dat dan tenminste nog doen:  

Heey MW, 

Alles goed? Nog steeds niet kaal? (sorry, moest even!) 

Hier is trouwens het verslag van Hannibal, u weet wel, die koe/stier die we 24 jaar 

geleden zijn kwijtgeraakt! Weet u alweer waar die is? 

Hahaha, als ik daar over 30 jaar aan denk is het wel echt lol! 

De H is ook een letter van je mond: je kan hoesten, je kan hikken, je kan haha doen 

van lachen. De h is dus eigenlijk best een vrolijke letter. De hoofdletter H lijkt 

op een stukje van de Golden Gate brug: HHHH bruggetje! Oke, ik begin gek te doen, 

snel door naar de I! 

 

I 

Van de I zou je zeggen dat het een heel interessante letter is voor iedereen.. Nou, 

mooi niet dus! Behalve inktvissen en Ibbeltje heb ik niks te melden met een I! Oke, 

Ichthus, maar wat valt daar nou over te vertellen?! Oja, en Ik is ook nog een woord 

met een I. Ik is echt het eerste woordje wat je leert, wel een beetje egoïstisch, 

waarom leer je niet eerst jij? Dat zou veel socialer zijn. Haha, nee. De meeste 

kinderen, zo heb ik het tenminste geleerd, leren die eerste woordjes met van de 

maan roos vis boekjes. Wij keken altijd IkMikloreland. Met een of ander beest dat 

Karbonkel heette, en die kon niet lezen en schrijven maar wel toveren?! Doe mij dat 

dan maar, een analfabete tovenaar.. Alhoewel, dan kan ik geen berichtjes op WW 

schrijven, maar had ik misschien wel een plekje in de GdG als heksje? Ja wel toch? 

In iedergeval, ik was echt als de dood voor dat beest, hij had 1 oog, een neus waar 

een zekere ex-docente op het Ichthus Lyceum uit de sectie Duits u tegen zou zeggen 

(goede omschrijving hea?), haar wat nog dunner is dan touw en een heel enge stem. 

Hij kon daarnaast ook in een vis veranderen en het laten onweren en toen ik klein 

was, was ik echt heel bang voor onweer. Nu niet meer, nu is het leuk: met een kopje 

thee / chocomelk in bed ’s avonds en dan met een leuk boek of met een leuke film / 

game. Ingewikkeld, dat is ook met een I.. Maar bij het woord ingewikkeld moet ik 

meteen denken aan die stomme grap van Ken je de mop van de mummy? Nee? Ingewikkeld 

he? Dat is echt een van de slechtste grappen ever. I is van Ieper, wat wel echt 

gezellig was, zeker een van de leukste, zo niet de leukste, van de Ichthus-uitjes, 

op Rome na natuurlijk.. Grrr.. Inspiratie, ook met een I, maarja, dat heb ik nu 

niet echt.. Oke, dit is niet slim.. Wat begint er nou nog meer met een I? Nou geen 

idee, o ja, wacht, toch wel, die ene school waar je nu al zo’n 5 jaar heengaat 

*facepalm* . Haha, wat kan ik nou over het Ichthus vertellen.. Ik kan wel wat over 

de geschiedenis vertellen xd. Over de ‘goede ouwe tijd’toen er nog maar 32 

lokalen waren en je gewoon nog Techniek had in de eerste in plaats van O&O. Dat er 

nog geen talentstromen waren en je muziek had tot aan de bovenbouw. Dat de 

brugsmurfjes nog gewoon in de vide moesten zitten en de kantine alleen voor de 

bovenbouw was. Dat Latijn nog in een mini lokaaltje werd gegeven omdat dat nog 



gewoon pastte. Haha, dat klinkt echt allemaal vaag nu. Omg ,in de eerste mochten we 

nog kiezen wanneer we projecten mochten inleveren.. ik mis die tijd!  

 

J 

De J is een beetje een klaagletter: Jeetje, Jemig, Jezus, (T)jongejongejonge. 

Waarom? IK heb werkelijk geen idee! Dat heb ik me wel eens afgevraagd: het lijkt me 

niet logisch dat mensen in bijvoorbeeld Saudi-Arabië ‘Jezus!’roepen als er wat 

misgaat. Wat roepen zij dan?  ‘Mohammed!’? Ik denk het niet, want zij zijn over 

het algemeen toch wat strenger daarin, volgens mij. Moez is moslim, maar die zegt 

wel gewoon dingen zoals O mijn God (Geen O My Allah.. haha, OMA in plaat van OMG). 

Ik moet nu wel iets normaals met een J bedenken, want hier kan ik geen berichtje 

vol van schrijven! Sjips, op mijn lijstje staat ook niks met een J.. Grrr.. J is 

van Jippie, maar nu ben ik even niet zo jippie, want de J is moeilijk. J is van 

Jongens, maarja, wat valt daar nou over te schrijven.. Je hebt een paar soorten: 

schattig (0 tot 12) irri (12 -16) redelijk (16- 20) en verschillend(21 – daarna). 

Maar voor de rest.. Dramatisch, echt, ik hoor wel eens dat vrouwen zo moeilijk zijn 

maar jongens.. Jemig.. (haha, daar heb je het al). J is van Joker, een van de meest 

irritante kaarten in een kaartspel, want hij verpest meestal je hele strategie, bij 

mij tenminste wel vaak. J is van Jaargetijde. Sommige mensen hebben een favoriet, 

maar dat vind ik bij seizoenen echt moeilijk:  

- In de lente ben je zo blij dat er eindelijk weer een beetje groen aan de 

bomen komt, eindelijk weer bloemetjes en eindelijk weer eens een temperatuur 

hoger dan 10 graden. Eindelijk kan je dat leuke shirtje aan, wat je sinds 

oktober al in je kast hebt, maar wat je maar niet aankon door het koude weer 

van de winter. 

- In de zomer ben je vrij, is het vakantie en heb je even heerlijk niks aan je 

hoofd. Het is daarnaast lekker weer, veel festivals, vrolijke mensen, 

feestjes, gewoon heerlijkheid 

- Herfst is mijn seizoen, alles wordt rood, oranje, geel en goud. Blaadjes 

vallen van de bomen, je zweet niet meer in alles wat je aanhebt en het 

allerbelangrijkste: ik ben jarig!  

- Winter is een feestseizoen: sinterklaar, oud en nieuw, kerst en Valentijnsdag 

(oke, Valentijnsdag is niet echt een feestdag, maargoed). Daarnaast vind ik 

dat zo lekker knus, er zijn altijd lichtjes en kaarsjes aan, de openhaard 

gaat lekker aan en er is kans op sneeuw (wat in het begin echt wel leuk is!). 

J is, als laatst, van juf. Ik heb in mijn hele basisschool gebeuren maar 1 meester 

gehad, die was echt aardig, en voor de rest alleen maar juffen. En een paar keer 

mijn eigen mama, dat is wel echt raar, je eigen mama als juf hebben, zeker wanneer 

je d’r moet aanspreken (juf, mama, mevrouw?). Meestal was het dan toch juf, maar 

het liefst zei ik toch mama. 

 

K 

K is van 2 belangrijke dingen in het Roos alfabet. Het eerste is natuurlijk de 

KJKQ, die ik jammergenoeg gemist heb dit jaar. En er zat veel disney in, grrr, daar 

weet ik best veel van! Nja, volgend jaar iets met Harry Potter graag: het heeft te 

maken met Latijn, Literatuur, Engels en ik ben er ook nog eens goed in! Het andere 

ding met een K is natuurlijk Katten! Daarom gaat een groot deel van de K dus over 

alle katten die ik heb gehad. We beginnen met Kolley, mijn moeders oude kat. Die is 

echt heel oud geworden, want mama had haar al toen ze nog jong was. Ik weet 



eigenlijk nog best weinig van Kolley. Ze was 

zwart, geloof ik, en heel lief en ze werd ook 

heel oud. In haar laatste jaren kwam Snippie 

erbij, die hebben we nu nog steeds en heb ik 

dus het langst meegemaakt. Snippie is ook door 

alle verhuizingen heen gekomen (Haarlem – 

Haarlem Noord – Zandvoort – Santpoort Noord). 

Ze is mooi en lief en ze komt altijd aangelopen 

als een van ons met de auto thuiskomt. Ze is 

twee keer overreden geweest en loopt daardoor 

een beetje anders maar dat vind ik wel mooi. Toen we naar Haarlem Noord verhuisden, 

kregen we er automatisch twee andere katten bij: Banjer en Tikoes. Tikoes moest 

heel vaak kotsen en is ook best snel nadat wij erbij kwamen doodgegaan. Banjer is 

pas een paar jaar geleden overleden, aan ouderdom. Banjer liep toen helemaal mank 

en ze wist ook niet zoveel meer. Ze was broodmager.Na de verhuizing naar Santpoort 

kregen we er nog een katje bij van onze familie in Spanje: Barça. (Barçalona enzo). 

Ze had een heel kort staartje, maakte altijd ruzie met Snippie en was ook best wel 

dik. Ze kreeg na een jaar een nestje en daaruit hebben we er 2 gehouden: Siepie 

(later Siefie) en Sofie (later Kroelie). Kroelie was ‘mijn’katje, maar die is na 

een jaar al verongelukt en in de tuin begraven. Ik heb toen de longen uit mijn lijf 

gehuild. Nja, na een paar jaar mochten we toen weer voor een nieuw katje kijken en 

kwamen we uit bij een vriendin, die een heel mooie roodharige pluizige kitten 

hadden: Diego. Alleen is die na een jaar ook overreden, wat ik bijna nog erger vond 

dan bij Kroelie. Ondertussen is Barça, zoals u misschien nog wel weet, overgelopen 

naar de overbuurvrouw, omdat die haar biefstuk en vis van de markt te eten gaf. 

Best naar voor ons, maar ik had het als kat ook wel geweten.. Nja, na een jaartje 

mochten we weer een nieuwe erbij en gingen we bij mijn tante kijken daarvoor. Toen 

hebben we er uiteindelijk 2 meegenomen (ze waren zo lief samen) Lilo en Teiger. Dus 

op het moment hebben we nu Lilo, Teiger, Siefie en Snippie. En dit was de grote 

kattengeschiedenis! 

 

L 

De L is een mooie letter; 

L is van Latijn, het Leukste vak op school 

L is van Liefde, ook wel leuk, maar niet zo erg als Latijn (slijmslijmslijm) 

L is van Lord of the Rings, het beste ‘sprookje’ voor oudere kinderen ever. En 

eigenlijk ook voor volwassenen. Ik zat toen ik 8 was het eerste deel te kijken, en 

wat ik het engste vond, was toen de Nazguls kwamen in Bree. Helemaal niet voor de 

orks/uruk-hai, neehoor, ik ben weer bang voor een soort zwarte spoken xd. (dat kwam 

misschien ook wel doordat ik afgeleid was door die enorme zak snoep van Jamin die 

ik had gehad) Maar goed, ik dwaal af. 

L is ook van.. Lijstjes! Hét kenmerk van Roos-berichtjes! (Zoals misschien gemerkt 

is dit er ook alweer een!)  

L is van Lief, dat ben ik  

L is van Leuk, dat ben ik ook al 

L is van Leugenaar, dat ben ik nooooit (haha, okee, toch wel) 

L is van Limburg, waar je echt heel mooi kan wonen, onmogelijk kan overstromen 

(oke, bij een tsunami van 100 m ga ik echt niet in Maastricht zitten, maar even 



voor de vorm) en het is er ook niet eens duur! Maar dan moet ik Haarlem verlaten en 

dat wil ik echt niet! 

L is van LangLevedeLol, iets wat ik sinds de bovenbouw + nieuwe regiem niet meer 

kan zeggen! 

L is van Lekker, dat zijn ijsjes, want het is nu best wel warm buiten en damn, ik 

heb zin in ijsjes. Alleen niet in raketjes, of van die andere makkelijke ‘school 

heeft 1000 kinderen, dus de goedkoopste ijsjes ever’-ijsjes (haha, lange naam) 

Maar ook geen bolletjesijs ofzo. Gewoon lekker waterijs. Ik kwam trouwens gister 

ook achter dat ik helemaal niet naar de kermis ben geweest deze we(e)k(en)! En nu 

heb ik de suikerspinnen gemist.. Een van mijn grootste verslavingen. Je kan mij 

zo’n hele grote zak geven (zo eentje waarin een pasgeboren baby zou passen) en die 

zou na een dag weg zijn. Ik word er zelfs niet misselijk van! Okee, wel als het er 

twee zijn, maar dan krijg je echt suikerziekte ofzo of spontane gaatjes in je 

tanden. Dus voor mijn tandjes is het wel beter zo! 

L is van LBS, wacht nee, ho stop, geen LBS in mijn alfabet! (Tenminste niet als 

positief punt, als klaagpunt is alles op dat gebied geoorloofd.) 

L is van Leven in de brouwerij, ik wou dat dat een beetje meer bij ons op school 

was. Ik hoor zo vaak allemaal leuke dingen van andere scholen en dan vragen ze: 

‘Doen jullie dat niet?’. Ik: ‘Wij.. wij zitten in een klas ennehh.. we werken en 

als je het niet af hebt dat moet je je melden of om half 8 terugkomen.. en verder.. 

hebben we het best vaak druk,,’ En dat is het dan wel. 

En tot slot: 

L is van lijstjes!  

 

M 

Mai Gaaaawd, dit alfabet is haast zwaarder dan de TWPD (dit ga ik zoooo terugnemen 

in de 5
e
 bij de laatste TWPD’s..). Oke, het is toch niet waar, dit kan ik gewoon 

lekker zelf bepalen en de TWPD niet, maar goed, dingetjes met een M: 

Moez begint met een M (ik beloof; dit is het laatste vriendje in het Alfabet), ik 

noem hem trouwens eigenlijk nooit Moez, de uitspraak is veel te ingewikkeld. Je zou 

zeggen van niet met 4 lettertjes.. In de zomer gaan we weer naar hem toe, maar nu 

iets langer, jeej! En hopelijk komt hij daarna mee naar hier voor 2 weken. We 

moeten nog wat regelen met het visum enzo, maar dat komt wel goed dit keer! 

Mama is ook met een M. Mijn mama is de beste mama van de wereld (sorry andere 

mama’s.). 

Na deze twee leuke dingen met een M komt er even wat afwisseling: Muggen. Ik heb 

aan weinig dieren een hekel en sla niks dood, behalve muggen. Dat moet een foutje 

geweest zijn bij de schepping van de aarde. Ze zoemen, houden je uit je slaap, 

knallen met hun domme hoofd wel 10 keer per minuut tegen een muur/raam. Als ze 

groot zijn, doen ze niks maar zien ze er wel vies uit met die lange poten enzo. Als 

ze klein zijn steken ze, maken ze een vreselijk irritant geluid als je wil slapen 

en ze zijn niet te doen moeilijk te vinden! En als je ze hebt laten ze ook nog een 

bruine vlek achter.. Grrrr.. 

Iets anders met een M; Mentoren! Jaja, nu komt het: een mentorenlijstje. 

Allereerst natuurlijk meneer Meijer. Ik vond hem wel aardig. Het was een beetje 

moeilijk in de eerste, maar hij heeft wel altijd zijn best voor ons gedaan! En hij 

bedoelde het altijd goed (+ hij was hartstikke zorgzaam met AV enzo) 

Daarna (ik sla de Felisena over, want dan weet toch niemand waar ik het over heb) 

mevrouw Broek. Zij was echt een reddende engel voor mij. Ze helpt overal mee en 



wilde altijd iedereen helpen, ook al was je echt een klier. Ik dacht dus; Ha! 

Niemand kan tippen aan haar. Maarja.. 2ex2... en daar was u. Dat vond ik echt leuk: 

nieuwe klas en dan ook nog u als mentor + vriendje + niet zo’n verschrikkelijk 

jaar, ik had het toch al gedaan. Eigenlijk was dat wel een beetje een feestjaartje. 

Tot 1 juni, toen het uitging.. Maar toen had ik u en de klas nog, gelukkig! 

Na u was het natuurlijk moeilijk om een goede vervanger te vinden, maar met meneer 

Kooi werd dat gat aardig opgevuld! Hij was ook echt aardig en je kon met hem 

lachen, maar als er wat was, was hij er wel altijd bij.  

Nu in de vierde heb ik mevrouw Walda en mevrouw Broeren. Dat is wel even wat anders 

na die voorgangers, maar het gaat wel goed hoor. Ze zijn wel wat strenger, maar 

goed, wij zijn ook niet meer die lieve schattige kindjes die we ooit waren. Over 

het algemeen heb ik dus wel heel goede mentoren gehad, ook al waren ze allemaal 

echt heel verschillend! 

 

N 

De N is van Niks Niemand Nada Niente Niets Nooit Nimmer. N is ontkenning, dat viel 

mij wel een beetje op; maar daar gaat dit berichtje niet over. Dit berichtje zal 

gaan over een heleboel dingetjes en eentje ervan zijn mijn nagels, confession: ik 

bijt nagels, al best wel lang. Ik probeer steeds 

te stoppen, want het is niet echt een verslaving 

maar het gaat gewoon automatisch. Soms lukt het 

wel en als dat dan is gelukt, is dat wel fijn, 

want dan kan ik weer kunstwerkjes op mijn nagels 

maken. Ik heb wel eens watermeloentjes gemaakt, 

laatst had ik bijtjes en lieveheersbeestjes. Dan 

knip ik een waterverfkwastje kleiner, zodat ik er 

preciezer mee kan werken en dan eerst gewoon het 

normale laagje (bijvoorbeeld rood voor 

lieveheersbeestjes) en dan met dat kwastje en 

zwarte nagellak allemaal stipjes en streepjes maken. Naast de N van Nageltjes heb 

je ook de N van Nostalgie, over kinderdromen die ik had. Eentje daarvan was 

natuurlijk een boomhut, want welk kind wil dat nou niet? Verder wilde ik ook graag 

een schommel aan een heel grote oude appelboom. Gewoon überhaupt op een boerderij 

wonen lijkt me echt leuk, op de haan die je elke ochtend om 5 uur wakker maakt 

na.Maar dan gewoon appeltjes plukken, eitjes zoeken, al die dieren voeren, 

schaapjes scheren, koeien melken, paardrijden en zelfs stallen uitmesten vind ik 

niet erg, dat moet ik ook soms op de manege. Daarnaast wilde ik ook altijd een 

elfje zijn, geen prinses, maar een elfje. Puur omdat elfjes gewoon meer kunnen dan 

prinsesjes: ze kunnen vliegen, zichzelf groter en kleiner maken en ook nog eens 

toveren, ik bedoel maar, wie wil dat nou niet kunnen?! Naast deze N-etjes heb je 

ook nog de N van Norg, het gevreesde dorp in Drenthe. Het ligt dichtbij Emmen, in 

the middle of nowhere. Er zijn heel veel muggen en beestjes en het lijkt er soms 

wel dood. Maar er zijn daar zoveel mooie boerderijtjes en paarden en kleine dieren 

en er leeft zoveel daar. Dat is wel echt leuk. Alleen heb ik wel altijd ongeveer 

het idee dat er een mug of iets op me zit, jeeej.. Muggen.. mijn vrienden.N is ook 

van Nieuw, en een van de leukste (zoniet de leukste) nieuwe dingen in mijn leven 

zijn toch echt wel mijn papa en mijn broers. In het begin vond ik het echt niks, 

alles opeens moeten delen en niet zelf alles mogen beslissen. We hebben ook nog 

zo’n schoolfoto waarop mijn broers allebei gewoon lachen en ik zit er met een zuur 



gezichtje naast. Ik dacht ‘huh, wie zijn dit nou weer?!’. Ik ben wel echt blij 

met ze, ook al hebben we soms ruzietjes. Met mijn papa ben ik ook echt blij, hij is 

ook echt mijn vader, niet stiefvader, gewoon wel papa. Hij zorgt ook echt voor mij 

en voor ons en hij is echt heel lief. 

 

O 

Bij de O moet ik denken aan , dat meisje met dat korte 

haar dat met dieren kan praten en die driftige vader 

zonder papieren. Ik was vroeger echt helemaal gek van 

Otje en zwaar jaloers op haar boomhut, dat is echt een 

kinderdroom van mij geweest. Ook wilde ik altijd wel 

met dieren kunnen praten, ook al zouden het echt heel 

aparte gesprekken worden, waarschijnlijk. Naast Otje 

keek ik echt allemaal van die een beetje ouderwetse 

series, een daarvan is pippi, ook al eentje waarop ik 

jaloers was: kom op hé, ze had een paard en een 

aapje.. Geef er dan tenminste eentje aan mij. 

Daarnaast heeft ze echt het lolligste huis in alle 

kleurtjes van de regenboog waarin je gewoon overal op 

mag spelen, staan en whatever. Daarnaast hoeft zij 

nooit naar school, ik wel. En zij heeft gewoon geld, 

eindeloos ofzo, zij kan echt alles doen wat ze zou 

willen. Ik keek ook naar Swiebertje, die zwerver, die ook gewoon net een lang leve 

de lol leventje heeft. Dat is wel leuk, om zo even terug in de tijd te reizen, want 

je ziet wel dat er veel is verandert, dat je zoveel kon kopen voor maar 25 cent, 

waar je nu net aan een halve kauwgombal uit zo’n automaat kan halen! Nja, 

daarnaast, en ik schaam me er niet voor, keek ik zowat alles van studio 100: 

kabouter Plop, Samson en Gert, K3, maar geen Bumba, die komt er niet in! Ik heb 

zowiezo niet zoveel met clowns.. Mensen die vrijwillig zo gek en raar doen zijn 

gewoon een beetje raar van zichzelf.. Verder keek ik naar al die dingetjes van 

Nickelodeon en Fox Kids (- Jetix – Disney xd) Totally Spies.. was ik zowat 

verslaafd aan, dat wilde ik later echt worden. Bij Fairy Odd Parents ging ik steeds 

denken: oke, wat als mensen dat echt hebben, maar ze vertellen het niet en vergeten 

het als ze volwassen worden..? Jaja, het zou zomaar kunnen. Spongebob was gewoon 

awesome, want wie bedenkt nou dat er een spons onder water in een ananas woont 

naast een zeester onder een steen en een octopus?! Alleen vind ik het wel gek dat 

er:  

- Dingen onderwater in de fik vliegen 

- Een zee onderwater kan zijn 

- Overstromingen kunnen zijn in zee 

- Vissen dorst kunnen hebben 

Maarja, daar moet je ook fantasie (haha, spongebob met z’n fantasiedoos) voor 

hebben! Ik keek ook naar de zevensprong en allemaal van die boekverfilmingen, 

Ibbeltje ook, echt van die Nederlandse dingetjes, alleen dacht ik soms echt: huh, 

hoe is dat in Nederland gemaakt? Hier, in Nederland, waar geen een heuvel/kasteel 

te vinden is?  En tot slot: het huis Anubis de eerste paar seizoenen, dat vond ik 

ook echt leuk, omdat het een beetje avontuurlijk was en omdat een van die meiden 

echt een coole kledingstijl had. 

 



P 

Weer zo’n lekkere letter, de P; pizza, patat, poffertjes, pinda’s, pannenkoeken.. 

maar de P wordt geen vreetletter. De P wordt een hobby letter, want, zoals u 

misschien weet, doe ik al zo’n 8 jaar aan paardrijden. Oftewel knolhobbelen (Haha, 

ik heb dat woord toegevoegd aan mijn Word-Woordenboek). In het begin vond ik 

paardrijden echt heel eng, allemaal smoesjes om maar niet te hoeven galopperen 

enzo. Ik vond het echt eng, wat nou als je valt en dat paard stampt op je of je 

wordt tegen een muur aan gesplasht Nja, dat is gelukkig allemaal nooit gebeurd! Het 

ergste wat ik heb meegemaakt was vallen van Moppie. Moppie was een beetje een oude 

pony die niet zoveel wil galopperen, eigenlijk precies zoals ik dat wilde. Alleen 

toen vond ik het later niet meer eng en wilde ik wel galopperen. Dus toen ging ik 

dat wel doen en vond ik het echt heel leuk. Toen ging ik dus op Moppie galopperen, 

maar ze tilde haar benen niet op. En toen struikelde ze en rolde ze om. Ik dus eraf 

gevallen, maar beter wel, anders lag ik onder dat paard! Het leukste aan 

paardrijden is eigenlijk wel gewoon kletsen onderling en op dat paard zitten en 

iets willen en dat het dan lukt. Dat je gewoon een klein overwinninkje hebt omdat 

het toch maar weer gelukt is om dat paard mee te krijgen. Genoeg over paarden! 

Een andere P, en dat is echt waar, niet gelogen, is Pokemon. Sinds ik broers heb, 

eigenlijk vanaf het eerste moment, leren zij me alles over Pokemon, en met name 

Wessel, de jongere. Ik kwam binnen in het nieuwe huis en het eerste wat ik zag was 

eigenlijk de Nintendo 64 met Pokemon Stadium erin. En vanaf toen is de verslaving 

begonnen. Ik ben dus nu al zo’n 10 jaar een fanaat. Goed, ik ken ze niet alle 650 

of hoeveel het er ook zijn, maar ik kom toch tot een aardige 400, denk ik. Dus zo 

erg is het nou ook weer niet. Andere confession: ik weet wanneer het volgende spel 

+ generatie en dat soort dingen uitkomen. Ik weet trouwens ook dat ik niet de enige 

ben in dit gastenboek uit 4V die dit bekent voorkomt.. (*ahum*)  

P is verder van Pathe, dat half ondergrondse gebeuren in Haarlem. Aan de ene kant 

is dat best wel vet. Ik stel me dan altijd voor dat er opeens een mol of een worm 

uit de muur komt gedoken. (‘hallo meneer en mevrouw, wat voor ’n film kijkt u? en 

mag ik ook wat popcorn?’) Dat zou best vies zijn ook, denk ik nu, ik heb het net 

in m’n hoofd gezien. En er zijn geen pauzes. Dat is wel lekker: zit je net in een 

film, wordt er net bijna iemand vermoord of net iemand verklaard de liefde aan 

iemand anders ofzo en *boem* het licht gaat aan, het scherm springt op zwart en dan 

op die lichtbolletjes en je hoort opeens zo’n in elkaar gedraaid muziekje. Dat heb 

je dan niet.. 

 

Q 

De Q bestaat niet in het Roosalfabet 

 

R 

De letter R is mijn letter, dus dit deel gaat lekker over mij! Alleen niet zoals in 

een autobiografie (dit is en blijft het Alphabetum Rosae). En dit blijft de letter 

R, dus zal alles met een R zijn. 

Religieus: nee, ik ben lekker atheïstisch , ik geloof wel in halfgoden, maar dat 

zijn meer gewoon fantastische mensen. 

Rijk: Jammergenoeg niet, als dat wel zo was, zat ik nu in Tunesië, met 30 

shoptassen en een leger van kamelen onder mijn hoede, haha! 



Rommelkont: .. Ik moet eerlijk zijn, dus ja, ik ben een redelijke rommelkont, maar 

echt niet heel erg. Zeker niet zo erg als vroeger. Ik ruim nu sneller tussendoor 

even dingetjes op. 

Rust: Ik wou dat ik het had, maar zelf ben ik ook niet zo heel rustig, zoals u 

redelijk vaak in de klas kan merken.  

Regelmatig: Soms, als mijn hw niet teveel is. 

Rijst: Graag, bij kip tandoori, chinees en dat soort dingetjes 

Rekening: Sniksnik die had ik eerst, maar die is de laatste tijd een beetje 

(te)veel geplunderd, dus nu staat er vrij weinig op.. Dus geen shoppen meer de 

komende 10 weken... okee, 6, 10 is wel een beetje veel. 

Roken: doe ik niet, is niet goed voor je huid/longen en dan zakt mijn rekening nog 

meer! 

Richtingsgevoel: dat heb ik dan weer wel! Ik ben echt zo’n nerdy soort van 

padvinder daarin, die echt weer van: ‘oke, de zon staat nu daar en daar, dus daar 

is het noorden, en zo en zo laat is het dus dan moeten we daarheen dus die 

richting.’.  

Romein: ben ik niet, maar wel blij toe. Dan leefde ik 2000 jaar geleden.. zonder 

technologie, zonder rechten.. Zonder WW.. Hell no! 

Ramp: ben ik soms.. als ik weer eens niet aan mijn huiswerk wil beginnen of als ik 

echt een zooi heb gemaakt van mijn kamer en ik doe er niks aan. Ik word soms wel 

hopeloos genoemd, maar het komt denk ik wel goed met mij.. ooit.. hopelijk.  

Roekeloos: ben ik niet, ik heb wel zekerheid over dingetjes nodig. 

Respectvol: probeer ik wel altijd te zijn, maar als mensen niet respectvol tegen 

mij zijn, vind ik het moeilijk om mezelf goed te houden. Tegen u ben ik vrijwel 

altijd respectvol (toch?).  

Rondtrekkend: Haha, van 1a naar 2a naar 2a naar ichthus naar felisenum naar klasje 

lager, dus ja, ik ben wel rondtrekkend denk ik. Ook met vriendjes en vriendinnen 

enzo, die wonen echt in alle uithoeken van het land en soms ook nog wel van de 

wereld *ahum*. 

Romantisch: haha, dat ben ik wel een beetje, ik kan heel lief zijn maar ook echt 

een beetje gemeen als ik boos op iemand ben, maar dan nooit tegen 

vrienden/vriendinnen maar tegen vriendjes. Maar dan hebben ze het er meestal wel 

naar gemaakt, muahaha. 

 

S 

De S is een letter met twee kanten die 

precies van elkaar zijn gespiegeld en 

onder elkaar geplakt. Dat is met de 

woorden met een S ook zo; er zijn echt 

fantastische woorden maar ook echt 

woorden die je het liefst ziet 

verdwijnen. 

Positieve woorden met een S: 

Allereerst natuuuuurlijk , het beste 

real life spel wat er is! Vanaf groep 5 

tot en met nu ben ik al verslaafd aan 

dit spel. Ook al cheat ik het helemaal 

onder.. :$ Het is gewoon zo leuk om 

mensjes gewoon te kunnen besturen vanuit je luie stoel. 



Shoppen komt al heel snel op nummer 2, alleen kost dat wel geld (jammergenoeg). 

Meestal lukt dat wel, heb alleen de laatste tijd nogal veel uitgegeven :$ Maar het 

was een noodgeval! 

Snoep, alleen krijg je daar wel gaatjes van en ik ben als de dood voor de tandarts, 

dus.. 

Sinterklaas, alleen mis ik Bram van der Vlugt wel.. Die hoorde er wat mij betreft 

wel echt bij. 

Smoothies: vooral in de zomer, als er weer lekker vers fruit is. Banaan-aardbei is 

mijn favoriet ,en dan met yoghurt, een beetje melk, een klein beetje slagroom om 

het een beetje luchtig te maken. En als je het zoeter wil, natuurlijk wat suiker. 

 

Negatieve woorden met een S: 

Slechte leraren, dodelijk irritant! Vooral als ze denken dat ze echt gelijk hebben 

Slechte muziek, dus eigenlijk bijna alles wat Après-ski en rap is... 

Slechte roosters, zowat alles wat mijn rooster is geweest tot nu toe, maar volgend 

jaar geen ANW (jeeej!) meer en ook geen maatschappijleer (sniksnik). Dat vond ik 

namelijk echt wel leuk. 

Slechte internetverbinding, dat geeft me soms echt moordneigingen, vooral als ik op 

WW een mega bericht type en het is dat opeens weg.. Gelukkig herinnert koekjes.nl 

meestal wel wat ik had geschreven 

Slechte cijfers, vooral als je echt goed geleerd had.. Dat is echt frustrerend. 

Slechte commentaren, zoals die op koning(inne)dag op koningin Beatrix, dat ze zo 

weinig emotie toonde. Ik vond juist dat ze zo lief was, zo trots op Willem-

Alexander en ontroerd door de mensen op de Dam. Die vrouw op de bank, zwarte jurk 

en blond haar, viel later gelukkig wel enorm door de mand toen ze foto’s ging 

maken van zichzelf en de achtergrond tijdens de uitzending. Dat doe je toch niet?! 

Nja, ik vond d’r in ieder geval een echte sukkel. Sukkel, ook met een S. 

 

T 

T is een vakantieletter in mijn alfabet. 

Allereerst (hoe kan het ook anders) 

Tunesië! Als je daar uit het 

vliegtuig stapt, heb je het nog best 

wel lekker, warm weer, zonnetje en 

een beetje wind om je af te koelen. 

Met die wind is het alleen snel 

klaar, want als je naar buiten stapt 

uit het soort van Schiphol daar, ik 

kom even niet op het normale woord, 

lijkt het alsof je in een Aladin film 

bent gestapt, want het is daar HEET. 

Het heeft iets tropisch maar ook iets 

Arabisch (ja duhh, Tunesië is ook een 

beetje Arabisch). Alle huizen zijn 

zowat wit, met blauwe daken. In de rijkere buurten staan er om die huizen allemaal 

tropische bomen die nooit hun bladeren verliezen en er zitten echt 383029 vogels 

in, die overdag enorm krijsen. In de armere buurten is het meestal stoffig, sommige 

wegen zijn niet verhard en de huizen zijn soms zelf gebouwd. Die zijn dus meestal 

bruin. Het strand is er heel heet, je kan niet normaal over het zand lopen op het 



midden van de dag, dan verbrand je je voeten. En er ligt allemaal afval, dus het is 

wel uitkijken waar je loopt! De zee is heerlijk. Het is blauw-groen en niet koud 

maar wel lekker fris. Het enige nadeel is dat je niet zoveel kan duiken, omdat het 

water ook enorm zout is, wat echt heel erg in je ogen prikt. In de steden is het 

echt onmogelijk om normaal te rijden met een auto. Echt, als je daar bent geweest 

klaag je nooit meer over het Nederlandse verkeer! Alles loopt door elkaar heen, het 

is er heel druk en in die auto’s brand je dood, zeker als het midden op de dag in 

de zomer is! Op de snelwegen buiten steden heb je soms gewoon mensen fietsen of 

auto’s die midden op de weg geparkeerd staan.. Maar goed, in de steden zijn wel 

medina’s. Dat zijn een soort van oude stadskernen, een soort van centrum. Het zijn 

veel smalle gangetjes met open winkels, dus zonder echt een deur. Je kunt er zo 

binnen lopen. De gangetjes zijn overdekt met heel veel doeken in allemaal 

kleurtjes, om te voorkomen dat het te heet wordt daar. De verkopers zijn wel echte 

gladjakkers; als je zegt dat je iets mooi vindt, proberen ze je het meteen te 

verkopen! (Ze kunnen zelfs al Nederlanders nadoen; kijken kijken niet kopen, zeggen 

ze dan met een zwaaaaar accent)  

Grrrr, er is veel te veel over Tunesië te vertellen, maar ik moet Texel toch ook 

echt doen, de andere plekken vertel ik een andere keer wel; ik kom sinds mijn 

geboorte al op Texel. Het is een soort traditie geworden dat ik met mijn moeder en 

oma samen naar Texel ga in de zomervakantie voor een weekje. Dan doen we alles op 

de fiets, koken we soms samen en gaan we stadjes bezoeken en gewoon van het 

zonnetje genieten enzo. Het is echt heel gezellig, vooral als het lekker weer is. 

 

U 

De U kan in mijn beleving op 2 mooie mooie dingen slaan (mooie mooie = 2 dingen.. 

roosstijlfiguur!) De eerste is welbekend op school; uitval! Echt, het beste wat je 

kan overkomen is als je na een loodzware schooldag dat iniminitrapje afloopt bij de 

hal (waar ik nog heel soms over struikel..:$) en dan snel even naar dat bord kijken 

bij Ed en daar staat dan 7
e
 en 8

e
 uur uitval of 1

e
 ofzo. Eigenlijk zijn alle uren 

uitval wel goed, dan heb je tenminste tij d om even te kletsen of om hw te kunnen 

doen zodat je na school weer wat extra vrije tijd hebt. In de onderbouw vond ik 

tussenuren eigenlijk nooit echt wat, je zat alsnog een uur extra op school en 

helemaal voor niks. Je kan dan wel alvast aan je huiswerk beginnen, maarja, dat doe 

je eigenlijk ook voor niks want: 

1. Het wordt toch niet gecontroleerd 

2. Als het wel wordt gecontroleerd en je hebt het niet, maakt het meestal niks 

uit 

3. Voor je pw maakt het niet zoveel uit of je het wel of niet maakt, een 7 heb 

je wel. 

In de onderbouw was het dus meestal dan gewoon buiten zitten / naar het ijspaleis / 

binnenzitten en gewoon kletsen / random dingen doen. Nu is het voornamelijk die 

berg huiswerk tot een iets kleinere Mount Everest proberen te maken, maar dat lukt 

meestal toch niet.  

De ander U is van Uitgaan. Dat is dus meestal op vrijdag (en soms op zaterdag) 

avond. Dan ga ik meestal naar Haarlem en dan met wat vrienden afspreken en daarna 

zien we het wel. Eigenlijk gaan we altijd wel wat eten bij het station of in het 

centrum en dan naar Flintys, dat is een jongerencentrum tegenover het station. Het 

is daar echt heel erg gezellig, omdat iedereen heel erg apart en anders is. Er is 

altijd muziek en je komt er mensen tegen met paars/blauw/roze/ andere kleur van de 



regenboog tegen. Daarna gaan we soms nog even de stad in naar de Tempelier. Dat kan 

alleen niet altijd, want ik moet redelijk op tijd thuis zijn: dat vindt mama fijner 

en ik moet de volgende ochtend om 10 uur op de manege zijn op paard te rijden! Wel 

vind ik het jammer dat uitgaan alleen dan kan, veel van mijn vrienden kunnen ook 

gewoon door de weeks. Dan vragen ze of ik meega, maar dan is het eigenlijk altijd 

wel standaard: ‘Nee, ik heb nog huiswerk.’ Grrmmbl.. Dat vind ik wel jammer aan 

gymnasium: je doet het en verder 1 of 2 andere dingetjes, zoals familie of sport, 

maar voor de rest kan bijna niets doordeweeks of in het weekend. In de vakantie was 

het best wel lekker eerst, maar nu krijg je dan ook steeds meer druk voor wat er 

daarna moet. Nu moeten we voor literatuur ook waarschijnlijk een boek gaan lezen 

over naturalisme. In de ZOMERvakantie. Jeweetwel, die periode waarin je echt geen 

school hebt en ook echt geen hw zou moeten hebben! Grrrheid.. 

 

 

V 

Vis Verhaspeling Vreten Vreetzak Vergeten Vergissen Verder Vroeger Vrienden 

Vriendinnen Vreselijk Verschrikkelijk Vernoemen Verkeren Verkeer Vergissing Voor 

Van Vanavond Vanochtend Vannacht Vanmiddag Vakantie Vrolijk Vriendelijk Vulpen 

Vorstelijk Vruchten Vals Voetje Vork Vorm Voorwerp Voorzetsel Voorschieten Valk 

Verlichten Vier Vers Versje Vulling Volledig Verdriet Vantasierijk Vol Verdachte 

Vel Val Vul Vil Vuil Veulentje Veger Vacht Vaak Verassing Verrassing Vooruit 

Voorruit Vernieuwen Verdiepen Verdelen Verwelken Verwelkomen Verstaan Verkopen 

Vriezen Vliegensvlug Vliegen Vlug Vlies Vullen Verteren Vereren Verbroedering 

Vertellen Vergen Varken Vrijwilliger Vogel Verkiezen Vervullen Vervuilen Vuilnis 

Verloren Vreemd Vriezer Vreemdelingenlegioen Voornaam Vol Vallen Vulpen Video Vuist 

Vinger Vliering Verzameling Vlierenbessenjenever Voluptueus Vijandig Vlindertuin 

Vossenhol Vliegtuigje Volkswagen Vierlingsbeek Venray Venlo Vak Viltstift 

Vruchtvlees Vlees Versiering Verdorie Vrachtwagenchauffeur Varkenspootje 

Vakantiefoto Vlas Vrouwelijk Vergezocht Vergezicht Vader VWO Vuilnisbak Vuilnisman 

Vuilniswagen Vuilnisemmer Vuilnisbelt Voorschrijven Vuren Verkeersbord Verkeerd 

Vertrouwen Vredesverdrag Vervoersbedrijf Vanillevla Vla Vanille Vlaflip Verdrag 

Verstandelijk Viscose Vrouwonvriendelijk Vrouwenemancipatie Vlissingen Vechter 

Vaatwasser Vaat Vaatwas Vaatje Vaten Vogeltjes Vin Vink Volvo Voorzorgsmaatregel 

Ventieldopje Verjaardag Verjaardagskalender Verjaardagstaart Verjaarfeest 

Verrukking Verlept Vlaag Vogelverschrikker Verschrikker Voetbal Volleybal Vangnet 

Visnet Viswijf Vissenkop Versace Vierendelen Veerboot Venus VAE (Verenigde 

Arabische Emiraten) Vitaal Verloofde Verenigde Naties Verenigde Staten Vraatzucht 

Vacature Veelvraat Verbeteren Verpesten Veelvuldig Vakwerk Vakmanschap Verkouden 

Vicepresident Vrachtverkeer Veteraan Vleermuis Visualisatie Vierling Voorlezen 

Vierkant Varens Vaarbewijs Veren Vogelhuisje Vieux Vinoloog Verbaal Vocabulaire 

Versje Voorbeeld Vacht Verstekeling Venkel Vulpotlood Verdragen Verdeeld Volop 

Versnelling Velletje Vetjes Veld Ventje Vestje Veegje Versmachten Vergadering 

Verwaarlozing Voorzichtig Verbazingwekkend Vergrijzing Vijftig Veertig Venezuela 

Vijg Vijl Veiling Voldemort Vestiging Vlinder Vergiet Verstoppertje Verlegen 

Verzonnen Vleugel Verbandtrommel Virtuoos Veranda.Ook veel te veel woorden met een 

V. 

 

  



W 

Een bijna magische letter, bekend, geliefd en berucht bij velen op het Ichthus 

Lyceum. Over de W zijn immers zoveel goede dingen te zeggen. Zo is de W van 

Weelweb, een van de beste sites ooit gemaakt, tevens ook de thuisbasis van mijn 

favoriete gastenboek, dat ik nu al een aantal jaartjes volklad. Op deze site heb ik 

tevens zo’n 30 cm die aan mij gewijd is, wat ik toch best wel koel vind. Naast 

deze eerste geweldige W is het voor het volgende woord moeilijk om hieraan te 

tippen, maar we gaan het toch proberen: W is namelijk ook van weekend! De twee 

heilige dagen in de week, die in de onderbouw nog vrijwel geheel kunnen worden 

uitbesteed aan heerlijk niksdoen en een beetje huiswerk af en toe maken. In de 

bovenbouw verandert deze droom van 48 uur in een halve nachtmerrie, door de 

overtollige verdriedubbeling van het huiswerk! En dan zijn deze twee dagen op z’n 

meest schamel te noemen om uit te kunnen rusten van zo’n uitputtende week! Na deze 

W, die half droom half angst te noemen is, is het tijd voor een leuke W, die wel 

ondertussen een taboe heeft gevormd op WW, omdat er zoveel aanvraag naar was. Ik 

hoop dat u voor deze keer mij zal sparen, omdat dit geen verzoek is en omdat ik na 

het laatste potje in een depressie ben geraakt door het verbluffende einde. Haha, 

nee, maar het was me wel wat. Ik heb het na al dit geklets natuurlijk over 

Weerwolven! Hoe u het spel ook schudt, het komt er altijd wel op neer dat bij de 

verdeling op een magische wijze die rode kaart met die geel-zwarte kop weer bij mij 

beland. En dan maar een pokerface opzetten.. Oke, ik heb u nu wel genoeg gepest, 

maar voor de grootste, belangrijkste, geweldigste (nee, geen geslijm, ben 

bloedserieus) W van allemaal: (ik vraag alle lezers om nu met gepaste waardering te 

lezen) de W van Weel. Hij zwoegt zich een slag in de rondte voor zijn 

gymnasiastjes, hij werkt hard voor zijn gezinnetje en doet hij dit allemaal met een 

stralende lach die in ieders geheugen gegrift staat. Een website opbouwen, 

powerpoints met fimpjes maken, hele werkplannen voor projectweken opstellen, een 

meester zijn in spelleiden, vakkundig surprises maken, supermentor spelen, er is 

bijna niets wat deze man niet kan. (Ik slaag nu toch wel voor mijn eindexamen?) 

Haha, nee, even serieus; meneer, u bent een topleraar en ook al klaag ik vaak dat 

het huiswerk zoveel is en dat ik wel vmbo ga doen, het ligt nevernooit aan u, u 

bent juist vaak de reden dat ik toch maar weer doorwerk, want stelt u zich voor; 

een school zonder Weel.. Ik heb het mogen meemaken, en dat wil ik niet meer! Over 

een paar jaar zal het toch echt moeten, maar zolang het kan ben ik heel blij dat ik 

zo’n superleraar als u heb! 

 

X 

Het enige wat ik met een X kon bedenken, of eigenlijk het eerste wat door mijn 

hoofd schoot, waren eigenlijk die mainstream kus xjes aan het einde van een mail / 

sms / whatsapp / chatbericht enz. En toen dacht ik; waarom doen we dat eigenlijk? 

Waar komt dat hele gebeuren vandaan? Er zijn, volgens de NCR (jaja, van AK PO 

geleerd; altijd je bron meteen erbij zetten!), 3 mogelijke redenen waarom we juist 

de X hebben gekozen. (ja, een lijstje zit er nu wel in) 

1. Allereerst zou het op de manier slaan waarop de mond zich tuit als je een 

kusje wil geven. Volgens mij is het dan nog steeds een rondje / ellips / 

ovaal maar toch echt geen kruisje?! 

2. Het zou ook nog eens een meer religieuze betekenis kunnen hebben, volgens 

Christenen verwijst het naar Jezus en het kruis waar hij aan hing. Echt no 

offense tegen Christenen of hun geloof (mijn halve familie is/was christen) 



maar kom op, dit X lijkt toch niet op zo’n kruis?! Dan zouden we eerder een 

+je moeten gebruiken... Anders is dat kruis wel een beetje weggezakt en 

scheef komen te staan.. 

3. Ten derde zou het ook nog een plaats kunnen markeren, net zoals met een 

schatkist ofzo. Het zou de plek kunnen aangeven waar de zender een kus heeft 

geplaatst zodat de ontvanger weet waar de kus is en eventueel ook die plek 

kan kussen (haha, ik zie nu de halve school z’n mobiel kussen) 

Dit zijn tenminste de drie ‘hoofdredenen’ die de NCR vertelt . Andere onderzoeken 

lopen wijd uiteen over dit onderwerp. Zo denken mensen dat de x klinkt als een 

‘ks’ klank, waar makkelijk het Engelse kiss vandaan kan worden gehaald. Sommigen 

denken dat het uit de telegram tijd komt en dat alles zo kort mogelijk moest zijn. 

(het scheelt dan wel 2 hele letters.. wauw..) Maarja, het kostte wel geld en als je 

daardoor dan net wel die mooie handtas kon kopen.. Dan snap ik het nog wel.  

 

Y 

Voor de Y had ik geen idee wat ik moest bedenken, dus wordt het een beetje 

improvisatie en het wordt: 

Ysage (Iceage) à la Roos. 

Stel je voor: 

Een wereld waar alles van ijsjes is gemaakt. De huizen zijn van ijswafels met dun 

ijs (gewoon bevroren water) als ramen, zodat je er toch door kan kijken. De bomen 

zijn van ijshoorntjes met pistache smaak in de lente, vanille in de zomer, 

bosvruchten in de herfst en witte en bruine chocola in de winter. De hekken zijn 

van ijspegels die in elkaar gehaakt zijn. Om de huisjes zijn slotgrachtjes van 

ijswater. De bloemen zijn (oh wat onverwacht) ijsbloemen, zoals je die op ramen wel 

eens  hebt. De rook uit de schoorsteen is van dat rookijs, wat je in musicals soms 

hebt. De wegen zijn van dropijs met slagroom streepjes tussendoor. De stoplichten 

zijn van die rood oranje groen waterijsjes. Het strand is van die spikkeltjes die 

op ijsjes zitten en onder die spikkels zitten op sommige plekken van die 

schatkistijsjes. Soms worden er raketijsjes afgevuurd naar de grote witte 

vanilleijsmaan om daar naar ijsjes te zoeken. Bij boeren staan boomgaarden met 

perenijsjes, sinsaasappelijsjes en aardbeienijsjes. In de disco hangt een 

regenboogijs – discobal waar soms regenboogspikkels uitvallen. Bij de kapper kan 

je een softijs-coupe laten maken.  

Haha, ik krijg gewoon een misselijk gevoel en een brainfreeze nu ik het aan het 

typen ben. Dus ik stop maar weer even met ijsjeswereld. 

 

Z 

Zjemig, al zoveel berichtjes gehad, ik heb nauwelijks energie voor deze laatste.. 

Ach ja, ik offer me maar op. Haha, neehoor, vind het alleen maar leuk. De Z is wel 

een goede letter, de z van Zon, Zomer, Zondag, allemaal heeeerlijke dingen, 

vooral als ze allemaal gecombineerd zijn, jammer dat dat echt maar zelden 

voorkomt. Haha, zelden, ook met een Z.Z is dus wel echt een leuke letter om 

mee af te sluiten, omdat je eigenlijk ook het schooljaar met die dingen 

afsluit. Nog iets waarmee je het schooljaar misschien afsluit en wat met een 

Z begint: Zakken. Ik ben zo ongelooflijk bang om niet over te gaan. Dat heb 

ik sinds vorig jaar en dit jaar is het nog erger. Ik sta op het moment 

alleen maar zevens, een paar achten en een negen, maar ook een 5.. voor 



wiskunde.. die dus echt niet mag zakken.. want anders ben ik dood en dan 

word ik van school gekickt .. maar het komt wel goed, ik zit mezelf de hele 

tijd ongelooflijk zenuwachtig voor van alles te maken en het is eigenlijk 

niet nodig. Het rottige daarvan is dat ik dat pas besef als het voorbij is. 

Z is van zonnetje, daar word ik heel blij van. Als het zonnetje schijnt, 

lijkt alles en iedereen opeens veel blijer en mooier te worden. Mensen 

dragen dan ook sneller gekleurde kleren, wat de straat echt veel gezelliger 

maakt en levendiger. Er zijn dan ook opeens meer mensen buiten, waardoor het 

vrolijker lijkt. Z is ook van zingen, iets wat ik ook echt graag doe, vooral 

een beetje vrolijke nummers, en het liefst gewoon een beetje swingend, dat 

mensen erop kunnen dansen. Z is ook van Zondag, en dat is echt een beetje 

een dubbele dag: aan de ene kant vind ik het echt lekker om gewoon 2 dagen 

vrij te zijn, natuurlijk. En aan de andere kant is het gewoon heel rot om na 

een heerlijke vrijdagmiddag en zaterdag opeens uit je vrije wereldje te 

worden gehaald en dan opeens weer te moeten werken. En hoe later ik begin 

hoe erger het uiteindelijk wordt.. Aaarghh Dilemma! (wow, de eerste keer dat 

ik dilemma meteen goed schrijf!) . De Z is ook van Zaai, die twee gekke 

meiden met een giga accent die altijd daar op hun hekje zitten, die zijn zo 

grappig . Soms staat er ook gewoon Zaai aan als ik huiswerk maak; op een of 

andere manier kan ik me dan best goed concentreren (tuurlijk hersenen, doe 

maar weer raar), maarja het werkt tenminste!  En als allerlaatste is de Z 

ook van zesentwintig, toevallig ook het aantal berichtjes waarin dit is 

geplaatst. En dit vind ik wel een mooie afsluiter.  

 

En oja, als allerlaatste: 

Alioquin puto novum regimen non aequum esse! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


